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Dit jaar is er een Advent ABC doe-dagboek 

uitgebracht. We kunnen dit boekje binnen het 

gezin, maar ook voor de klas gebruiken. Wat een 

goed idee om het Kerstverhaal in deze vorm te 

gieten! Het wordt uiteindelijk een kleurrijk en 

creatief boekje dat ouders en leerkrachten 

handvatten geeft, hoe we het Kerstverhaal duidelijk en aansprekend aan onze 

kinderen kunnen doorgeven. 

Aan het begin van het boekje vind je uitleg en tips hoe dit boekje en de doe-

opdrachten gebruikt kunnen worden als je met je gezin of in de klas aan de slag 

gaat. Handig, want zo begrijp je als lezer en gebruiker wat de opbouw is. Iedere dag 

staat 1 letter van het alfabet centraal, met een bijpassend woord uit het 

Kerstverhaal. Ieder dagboekstukje gaat dieper in op de betekenis van dat woord, 

dat te maken heeft met Kerst. Er zitten letters in het boekje die je kunt 

uitknippen en inkleuren, om ze daarna bijv. op te hangen. Ook de 8+-categorie komt 

aan bod, met extra verdiepingsvragen. Iedere dag sluit je af met een gebed.  

Al met al een verfrissende kijk op de Adventsperiode. Het is als ouder en 

leerkracht prettig, als je het Kerstverhaal op een vernieuwende manier kunt 

vertellen en in dit geval ook kunt uitwerken en er dieper op in kunt gaan.  

Verkrijgbaar via o.a. de (christelijke) boekhandel, bol.com en de website van Royal 

Jongbloed.    

 


